De protestantse gemeente, de Vredekerk, zoekt een enthousiaste
predikant (m/v), die ons als gemeente kan ondersteunen het beste uit
onszelf te halen, die ons geloofsvuur brandend weet te houden en
onze gemeente kan inspireren in het geloofsleven. Wij zijn een
betrokken en gastvrije gemeente rondom Gods woord, met oog voor
elkaar. Daarbij is er ruimte voor een veelkleurig geloofsleven. We zijn
een gemeente waar liefde is voor God en voor elkaar.

Past deze mooie opdracht bij jou? Dan nodigen we je uit om voor 1
mei contact op te nemen met de beroepingscommissie
beroepingscommissie@pknsoesterberg.nl




Wij zoeken in onze nieuwe predikant (m/v) verschillende
persoonskenmerken: empathisch vermogen — mensen in
beweging houden — initiatiefrijk en initiatieven bevorderd —
positief ingesteld — goede sociale en communicatieve

vaardigheden naar zowel oud als jong — in staat te verbinden.

Wij hechten eraan dat wij elkaar als gemeente en predikant
kunnen vinden en elkaar kunnen inspireren waarbij ervaring
of opleiding minder belangrijk is. Het is dus ook mogelijk om
als proponent of pastor op deze vacature te reageren.

Wie zich herkent in deze omschrijvingen en in de woorden
van het kruis is de predikant die we zoeken. Op de website
www.pknsoesterberg.nl is meer informatie te vinden over het
predikantenprofiel, het gemeenteprofiel, een concept
werkplan en het beleidsplan van onze gemeente.

CONTACT

Voor nadere informatie en het kenbaar maken van jouw
belangstelling kan je tot 1 mei 2025 contact opnemen met
de beroepingscommissie:
beroepingscommissie@pknsoesterberg.nl

Predikant (m/v) Soesterberg (12 uur)

Protestantse gemeente te Soesterberg, de Vredekerk, is op
zoek naar een Predikant voor 12 uur per week, voor de duur
van 5 jaar. Wij zoeken een enthousiaste predikant die ons als
gemeente kan helpen het beste uit onszelf te halen, die ons
geloofsvuur brandend weet te houden en onze gemeente
kan inspireren in het geloofsleven. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat onze nieuwe predikant goede ondersteuning
weet te bieden aan onze pastoraatgroep. We zoeken iemand
die de Bijbelse boodschap naar deze tijd vertaalt in
erediensten en gespreksgroepen.

Als gemeente krijgen we terug dat wij een warme
gemeenschap zijn met oog voor elkaar. Daarnaast staan wij
open voor nieuwe initiatieven wat onder andere tot uiting
kwam in onze recente ervaring met een ambulante
predikante.

Het bevorderen van zelfinitiatief is van essentieel belang voor
onze gemeente, evenals het aanmoedigen en stimuleren van
verschillende manieren waarop mensen hun geloof beleven.



