
Psalm 97 
[1] De HEER is koning – laat de aarde juichen, 
laat vreugde heersen van kust tot kust. 
[2] In wolk en duisternis is Hij gehuld, 
zijn troon rust op recht en gerechBgheid. 
[3] Vuur gaat voor Hem uit, 
rondom verterend wie tegen Hem opstaan. 
 
[4] Zijn bliksems verlichten de wereld, 
de aarde ziet het en beeI. 
[5] De bergen smelten als was voor de HEER, 
voor de Heer van heel de aarde. 
 
[6] De hemel vertelt van zijn gerechBgheid, 
alle volken aanschouwen zijn majesteit. 
[7] Beschaamd staan zij die beelden aanbidden 
en zich beroemen op goden van niets. 
Voor Hem moeten alle goden zich buigen. 
 
[8] Sion hoort het en verheugt zich; 
de steden van Juda juichen 
om uw rechtspraak, HEER. 
[9] U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, 
boven alle goden hoog verheven. 
 
[10] U die de HEER bemint: haat het kwade. 
Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn, 
uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen. 
[11] Licht is gezaaid voor de rechtvaardige, 
vreugde voor de oprechten van hart. 
[12] Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER, 
en breng hulde aan zijn heilige naam. 
 
Ma*heus 6: 5-13 
[5] En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op 
elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun 
loon al ontvangen. [6] Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid 
tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 
belonen. 
[7] Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken 
dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. [8] Doe hen niet na! Jullie 
Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. [9] Bid daarom 
als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
[10] laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 



op aarde zoals in de hemel. 
[11] Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
[12] Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
[13] En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
[Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen.] 
 
 
 


